De mensch die in lijden en sterven zich aan
den wil van God overgeeft, ontslaapt in vrede.
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BID VOOR DE ZIEL

van vrouw

PELAGIE OGIERS

echigenoote van

MARCELLIEN CASSENAER

geboren te Godveerdegem en overleden te S° Maria-
Lierde den 14 Decembe 899,
in den ouderdem van 66 _]‘n'en,
versterkt door de H. Sakramenten der stervenden:
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Wie God vreest moet de dood niet vreezen
want zij zal voor hem eene bron van geluk,
eene have van genoegen en vrede wezen.

God liet haar deze beproeving eener lang-
durige ziekte overkomen opdat hare verdul-
digheid tot voorbeeld zoude strekken ; en zij
onderwierp zich met een aanhoudende ver-
duldigheid en zachtzinnigheid, vergezeld van
vreugd, verlangende om met Ghristus te zijn.

Mijne lieve echtgenoot, zijt gij nu met droef-
heid vervuld, ik zal u eens wederzien en dan
zal uw herl zich verblijden en niemand zal
uwe blijdschap ontoemen. Ween dus niet
meer, verheug u et mij, want ik ben met
God vereenigd geworden.

Maria is onze toeviucht in het leven en onze
beschermster in de uur des doods.

Minnelijk Hart van Maria, wees mijne zalig-
heid. 200 d. afl.)
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Sottegem, L. Vekeman.




