Jesus, Maria, Joseph, ik geef U mijn hart en
mijn leven.

Godvruchtige gedachtenis

URSULA SIMOENS,
weduwe van Mijnheer
Joannes Natalis De Kimpe,
en echtgenoote van Mijnheer
Kamiel Van der Schelden,
geboren te Gruyshautem den 14 September 1824,
en overleden te Bevere den 20 September 1505,
sigs
Gelukkig degene die de nur der dood altijd voor
aogen heeft, en 2ich dageliJks tot sterven boreidt.
Th. a Kempis.

Ik hoorde uit den Hemel eene stem die mij zeide :
Sehri)f: Zalig zin de dooden, die in_den Heer
n. XIV, 13.

Tene zorgvuldige en deugdzame vrouw is de

Kroon en de roem van linren echtgengot.
rov. XII, 4.

Yaartwel, o gi allen ; verlaat mi niet ais i
1 Vraag on do eonigsto hulp die ik van uwe berm-
hertige Hiefde verwacht. Ephrem.

Jesus, motmocdig on ootmoedig van hert,
maak ijn hert gelijk aan het u;

300 dagen afiaat.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.
300 dagen aflaat.

Oudenaarde, dr. A Vandendriessche.




