“dood, groot gelieim v Jan de dood, hoswel lecrt i
ons wat wij 7ija hier op aard

BID VOOR DE ZIEL

AUGUSTINUS VAN WAEYENBERGE,

Jan-Bapliste en Felmtnx De Ridder,
reboren te Elst,
en mu'leden te Erwetegem den 26 April 1808,
in_der 0 56 jaren,
Versterkt door de Heilige Sacramerser.

e
Wat s toch de mensoh o el werk van hem te
maken t (Jon VI 17, Als cone bloem Xomt hij te vodi
schin en ktraks wordt hi) vertreden — als eene_ schi-
duwe viiedt hi henen: Jos, XIV, 2.
‘ees mij genadig naar uwe groote bermier:
tigheid. fien vermorzeld en verslagen Beriault G et
versmaden.
Gelukkig hij dié acht geelt op den arme en ellendlge B
ten dage des onlieils zal de Heer hem redden.
Ps. XL, 2.
Vaastwel, @i alen die mi sriendschap hebt bewezen,

Zoet liert van Matia, wees mijn heil.
300 dagen aflant.

RO+ P.

Sottegem, L. Vekeman.




