In e vrees des Haeren heoft 7ij goleefd, dnarom is
7] in vreda gestorven. 11, Alph.

Bidt voor de ziel
van

ROSALIE VAN DE CAPELLE

WEDUWE VAN
FREDERIK MORRE

Geboren te Nederbrakel don 2 Masrt 1826 en aldaar
godrruchtig overleden den 16 December 1897

Versterkt door de HH. Sakramenten.

7ij vond haar geluk in God te dienen en
stelde in Hem al hare hoop.

Zalig is de mensch die beproevingen
1ijdt ; hij zal de kroon des levens ontvan-
gen die God bereid heeft aan degenen die
Hem beminnen. H. Jac.

Troost u dan, duurhare bloedverwanien,
want gelijk gij ziet, ik verlaat eene aarde
van ellenden voor het rijk van vrede, troost
U, onze scheiding zal niet langdurig zijn
wij zullen elkander weerzien in den Hemel.

Het is een heilig en zalig gedacht voor
de overledenen te bidden, opdat zij van
hunne zonden ontslagen worden.

Zet Hort van Marin, wees wijuo zaligheid.
2 300 dug. an.
n.
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