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‘Washt dan, omdat gij niet weet op wataur aw | |
Heer komen zal. Matt. 24, 42.

Bidt voor deziek
VAN DEN HEER

JAN BAPTISTA DE VRIENDT,

weduwenaar van

Rosalia Roos,

Lid van'de Coquie van het Allerheiligste,

geboren te Meteren in 1791,
“overleden te Schoorisse, den 20 November 1866,

Deze man was eenvoudig en recht, hij vreesde

God en vluchtte het kwaad. Job 1, 1.
Maria is onze hoop in dit leven, en onze troost in
de uur der dood. H. Bern,
1k stelde geene ongerechtigheid voor mijne oogen,
ik haatte de overtrecers van de wet des Heeren, ik
had hiets gemeens met die verkeerd van herte zijn.
Ps, 100, 3.
Jesus, Maria en Joseph, helpt mij in de wur mij-
ner dood. (100 dagen aflaat.)

R.I.P,
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