Ik wandelde in het midden der schaduwe van de dood,
on ik vreesde niet, o Reer, omdat Gij met mij waart.
Ps. XXII, 4.

" BIDT VOOR DE ZIEL
VAN

Louis Den Dooven,

Geberen te Mater en aldaar in den deer ontslapen
den 20 Juni 1870, in den ouderdom van 81 jarenm.

Ik heb ellendig: den en droeve nachten geteld.....
Waarom is mijne pijn langdurig geweest.... waarom
zomder hulp  en ongeneesbaar ?.... Omdat gi), o Heer,

gehandeld hebt volgens uwen wil.
Job. VIL Jer, XV. Joan. 1.

Lieve «rienlden, ik smeek U, mij indachtig te wilen zijn
in uwe gebeden. Rom. XV.

Zoete Harten van Jesus en -Maria,
zijt mijnen toevlucht.
(300 dagen aflaat.)

R. I. P.

Audenaarde, dr. Th, Devos.




