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BIDT VOOR DE ZIEL

VAN

FRANCIES ROOS

ECHTGENOOT VAN

MARIA THERESIA DE PESSEMIER,

1id van het broederschap van den H. Franciscus Xaverius,
geboren te Michelbeke en overleden te
Schoorisse den 21 Augusti 1871,
in den ouderdom van 73 jaren.
— T A A AN U S
Heer, ik heb mijn lijden kloekmoedig en verduldig ver-
dragen, en dit heeit mij getroost. Ps. C. 47.

Ja, sterven was zijn troost in 't midden van zijn strijden,
Maar 't hemelsch liefdevuur ontvlamde reeds zijn hart,
Hij riep volzalig uit : moet ik nog langer lijden,

O Heer! ik ben bereid.... ik offer U mijn smarten.

OMaria! al mijn betrouwen is in U: van mijne kinsch-
heid af wasik aan U als aan mijne koningin toegewijd. Ik was
uw kind, o Maria, toon dat gij mijne moeder zijt.

Beminde echtgenote, lieve kinders, ik steri; doch mijne
liefide voor u sterft niet : in den hemel zal ik u Jeh}{n op de
aarde beminnen.

En gij, mijne vrienden weest mij in uwe gebeden indachtig.

Zoot Hartvan Jesus, wees mijn toevlucht. [30Qiddyen aflaat

toepasselijk aan de zielen des Vagevuurs.]
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