Geloofd zij Jesus-Christus! Amen.

Waakt..... omdat gij niet weet op wat nur uw
Heer komen zal. Matth. 24, 42,

BIDT VOOR DE ZIEL

VAN

Petrus Van den Driessche,

ECHTGENOOT VAN
Rozaliaa Raes,
Geboren te Deerlijk en overleden te Schoorisse
den 9 Mei 1877, in den ouderdom van 70 jaren;

Lid van de Congregatie 5

en‘van de Confrerie van het H. ‘Sacrament.
Gelukkig en wijs is de mensch, die het in zijn
leven zoo aanste.t gelijk hij wenseht in zijne dood

gevonden te worden. Imit, 1, 2, 3.
Hij stierf niet schielijk, want hij verwachtte
altijd de dood. H. Anselm.

Degene die het kieed van Maria zal dragen, zal
aangeteekend staan in het boek des levens.

i H. Bonav.

Mijne lieve kinderen, ik geef u mijn laatste ge-

bod : bemint elkanderen gelijk ik v bemind heb: |

eert-uwe moeder, opdat gij gelukkig 7 a8r

Jesus¢ Maria. Joseph, staat mij bij in mlj'ﬁ'e

laatste uur.
R. L. P.

Andenaarde, Sneipersdruk van Th. Devos.
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