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Bidt voor de ziel
VAN

EMIEL GODYN

ZOON VAN
J. B. en van Therésia Masslang

geboren te Segelsem den 12 Maart 1879,
en aldaar overleden den 12 Januari 1907.

Versterkt door de IH. Sacramenten der stervenden.

=

Onderdanige en teerhartige zoon, liefderijke
broeder, voorbeeldige en minzame gezel, verdiend
bij zijn vroegtijdig afsterven door bloedverwanten
en vrienden betreurd te worden:

Maar... hoort zijn stem uit de Sion’s zalen

Zij roept tot ons op helderen toon:

“ Mijn vreagd is boven ’s menschentalen,

“ De schoonen hemel is mijn woon.,

Vaarwel lieve ouders, ik verlaat eene aarde
van ellende voor het rijk van vrede; en kan ik u
op aarde niet meer behulpzaam wezen, in den
hemel zal ik de milde gunsten van God voor u
afsmeeken. Vaartwel dierbare broeders en zusters
troost u, onze scheiding zal niet lang duren. Helpt
onze teergeliefde ouders: weest de steun van hun-
nen ouden dag.

En gij jongelingen, die mij gekend en lief
gehad heb, dat mijne dood u tot lesse strekke;
overweegt hoe kort het leven is. Weest dus bereid
want gij weet nog dag nog uur.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300

d. afl.
R. I. P.

Druk. 0. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Ne[lerh‘akéi




