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VAN MIJNHEER

Vicror VANDEN HECKE

echtgenoot van Mevrouw
FEBRONIE CAPIALU,

geboren te Ronse, den 28 Maart 1854 en aldaar
godvruchtig overleden den 14 Mei 1909,
voorzien van de laatste Heilige Sacramenten.
 ——

Die man was waarlijk rechtzinnig, dienstvaardig voor
iedereen en rondborstig van karakter ; ook werd hij van
allen geacht en hij ontmoette in elk eenen vriend.

(H. Bonav.)

De zegen des Heeren daalt neder op het hoofd der

* rechtveerdigen en zijne gedachtenis blijftin eere.
(Prov. X, 6).

De tegenspoed, de beproevingen van het leven zijn
de bijzonderste en de begeerlijkste gratién. God be-
waart ze voor zijne beste vrienden. Ontvangen wij die
als zulkdanige met geduld, met standvastigheid en met
blijdschap. (H. Jozef a Cup.)

‘Wij moeten in Gods rijk komen door vele kwellingen.

(Handel. Apost. XIV).

Beminde Vrouw, heb dank voor uwe zorgen. Lieve
Kinderen, aanhoort mijne laatste vermaningen : eert
uwe moeder al de dagen van haar leven, vreest den
Heer, onderhoudt met zorg al zijne geboden en vergeet
uwen vader niet in uwe gebeden,

Zoet hart van Maria, wees mijn toevlucht,

(300 dag. afl.)




