Geloofd zij Jesus-Christus Amen.

.I.

BID VOOR DE ZIEL

van

Rosalie Van De Wattyne
echtgenoote van
FRANCISCUS DUBOIS
Lid van den wekelijkschen kruisweg en van de
3¢ Orde. — Geboren te Schoorisse den 12 Oktober
1859 en overleden te Opbrakel den 6 Juni 1910
Versterkt door de HH. Sakramenten.

— C«0» » —

Zij was vol geloof, eenvoudig, rechtzinnig, god-
vreezend en verwijderd van het kwaad; hare man

verliest eene werkzame en getrouwe eehtgenoote,
hare kinderen eene goede moeder,

De deur des hemels staat open voor degene die
in dit leven hun betrouwen op Maria gesteld heb-
ben. H. Bon.

Gelijk het den Heer behaagd heeft zoo is het ge-

schiedt; zijn heilige naam zij gebenedijd.

Beminde Echtgenooten dierbare kinderen weent
niet over mij, eens zullen wij malkander weder-
zien in den hemel. Te vroeg ben ik aan uwe liefde
onttrokken: Onderwerpen wij ons aan Gods heilige
wil en bid voor mij.

Heilig Hert van Jesus ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Drukk, V. Portois Schoorisse dorp.




