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Hippoliet Van Der Stricht

weduwenaar van

Mevrouw STEPHANIE HAELTERS
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aldaar overleden den 20 Januari 1913,
-versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden
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Gelukkig deze man die niet wandelde naar den
raad der goddeloozen, noch op den weg der zonde
stond..., maar zijn vermaak zocht in de wet des
Heeren. Ps.11-2.

De overledene was een eenvoudig en deugdzaam
man, vreesde God en week van het kwaad. Job.I1.

O ! Maria, uw naam was mijn roem, uwe voor-
spraak mijn toevlucht, nw bijstand mijn troost ;
moge ik thans U eeuwig loven, veor altijd U
dankbaar zijn. H. Ephr.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn
lichaam, maar ik heb ze met vreugde des harten
verdragen om uwentwille. 2 Mach. VI 30.

Vaartwel, lieve kinderen, ik zou gaarne met u
nog eenige jaren doorgebracht hebben, doch God
heeft er anders over beschikt. Ik sterf, maar van
uit den hemel waar ik uwe moeder ga vervoegen,
zal ik aan u denken. Bemint elkander, dat mijn
zegen over u blijve tot het einde toe. De zegen des
vaders bevestigt het huis der kinderen. H. A. Ec.

Mijn Jezus, bermhertigheid ! 300 d. afl.
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