Bermhertige Jezus geef haar deeeuwige rust.

300 d.afl.

BID VOOR DE ZIEL VAN
FRANCISCA PONCEAU

echtgenoote van
Petrus Van der Linden

geboren te Segelsemn, den 10 Februari 1842 en
aldaar godvruchtig overleden, den 19 April 1913,
versterkt door de HH: Sacramenten der Stervenden

Zii was eene kloekmoedige vrouw die acht gaf
op haar huisgezin en er den voorspoed van ter
harte nam; nooit heeft zij den arbeid ontzien en
vond haar vermaak in het werk, zij hield zich met
hare eigene zaken bezig, verrichtte alles met een
gerust gemoed en kweet hare plichten.

Dierbare Echtgenoot en Kinderen, bedroeft 1 niet
gelijk deze die geene hoop hebben, God roept mij
tot Hem, daar zal ik u verwachten, want de wereld
is een ballingschap en het leven een doortocht, de
Hemel is ons Vaderland, mochten wij eens allen
in de tegenwoordigheid van God vereenigd zijn om
het eeuwig leven te genieten, daarom bemint God
en ouderhoudt zijne geboden, Gij hebt mij bemint
in mijn leven, vergeet mij niet na mijne dood.

Heilig Hert van Jezus wees mijne liefde.

300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

300 d. afl.

Rl B

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nienwenhove




