Kostelijk en schoon is in de oogen des Heeren,
de dood der rechtvaardigen.

T

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI COESENS

* weduwnaar van Mevrouw

MARIA-ELISA VAN. GANSBEKE

geboren te Nederbrakel,:
den 28 November 1872 en overleden te Audenaarde
den 19 Augusti 1916.
Verslerkt door de H.H. Sacramenten.

Lip van 't GENooTsCHAP «H. FRANCISCUS-XAVERIUS»
EN DER FRANSCHMANSGILDE < BROEDERMIN>.

Houdt u bij Jezus in het leven en in de dood, en
beveelt u aan de bermhertigheid van Hem die alleen
u helpen kan wanneer u alles verlaat.

De Heer kwam ter hulpe op het bed zijner
smerten. Ps. 40.

Deze was een godsdienstig en rechtschapen man.

Op aarde vond hij anders niet dan lijden en
ellende, maar zijn lot wist hij te dragen met liefde
en geduld, wetende dat na de beproevmg het loon,
het eeuwig geluk, de eeuwige vrede volgt.

Lieve Moeder, Broeders en Zusters, ik verlaat u,
doch niet voor altijd. Hierboven blijf ik u beminnen.
Betreurt mij niet te zeer want ik ben thans volkomen
gelukkig.

Vaartwel ! Blijft steeds elkander Uetrouw en wilt
mij indachtig wezen. Tot welhaast.

Heilig Hert van Jezus, wees mijne liefde.

(300 dag. afl.)

R. L P

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.




