Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven, Van
nu aan reeds, zegt de Geest, zullen zij rusten van

hunnen arbeid; want hunne werken volgen hen.
APoC. XIV. I3.
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Ik heb alle hoop verloren en zal niet langer leven,
Spaar mij, Heer, want mijne dagen zijn een enkel
niet. Wat is de mensch dat gij hem verheft? en
geeft gij acht op hem? JoB viz 16 17.
Ik weet dat mijn verlosser leeft en ik ten laatsten
dage uit de aarde zal verrijzen, Dan zal ik opnicuw
met mijn vel bekleed worden en mijnen God in mijn
lichaam aanschouwen. Ik zelf zal hem zien, ik zelf
niet een ander, hem met mijne oogen aanschouwen.
Deze mijne hoop is in mijnen boezem opgesloten,

JoB x1x 25 27.

Mijne kinderen, dient den Heer met oprechtheid
en zoekt te doen wat hem aangenaam is, Beveelt uwe
kinderen reohtveerdig te zijn en God indachtig.

ToB. XIV 10,

Bidt voor mijne ziel.

Bemind zij o;eral het H. Hert van Jesus., 100 d.afl,




