Deze die God vreest moet de dood niet vreezen

want zij zal voor hem eene bron van geluk zijn.
Ecc. x.13.
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De dood des rechtvaardigen is kostbaar in Gods

oogen, zij stelt een cinde aan de ellenden dezer
wereld en verschaft de  glorie des Hemels en het
begin der eeuwige rust. H. BERN.
Rechtvairdize en volmaakt man te midden der
menschen; hij wande'de met God. GEN. VI Q.
Ik heb in-u gehoopt, o Heer, gedoog niet dat ik
beschaamd worde. Ps. xx 1.
O goede en getrouwe dienaar, omdat gij getrouw
zijt geweest in de kleine zaken, zal ik u over veel
groote stellen, kom binnen in de vreugde des
Heeren. MATH. XXV 2L
Hecr, geef eene volkomene rust aan uwen dienaar
Henri, zoo ieverig voor uwe glorie, zoo getrouwe
onderhouder uwer wet. Wij beminden hem en omdat
wij hem beminden kunnen wij hem niet vergeten. De
dood heeft zijn lichaam aan onze oogen ontnomen,
maar nooit zullen wij zijne ziel vergeten. Mochten
onze gebeden hem binnenleiden in de woonstede
der levenden. H. AwmBRr.
Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde. 300 d. afl.
Zoet Hert van Maria wees mijne zi;;igheid. 300 d. afl.




