GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen,

e
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Francisca Van Ceunebroeck

Echtgenoote van Mijnheer

VITAL MALAISE
geboren te Nederbrakel, den 12 Juni 1842 en aldaar
godvruchtig overleden den 31 Mei 1919.

Versterktdoor de HH.Sakramentenderstervenden.
Lip per 3deORDE van DEN H. FRANCISCUS VAN AssISIE,

Vroom geloof, engelachtige-verduldigheid, vol-
komene onderwerping aan Gods wil, ziedaar de
kostelijke deugden welke de diepbetreurde afge-
storvene ten allen tijde heeft vertoond: tot haar

eigen geluk, tot troost harer naastbestaanden en tot
aller stichting.

Zij heeft in haar leven veel gewerkt, haar huis-
gezin bewaakt, hare kinderen in eer en deugd
opgevoed, veel gebeden, veel geleden. Zijn dat geen
eeretitels en kostelijke verdiensten voor den hemel 2

Zij vreesde niet bij het zien der naderende dood,
omdat zij altijd den Heer gevreesd en hare hoop op
Hem gesteld had. H. Bened.

Duurbare Echtgenoote, lieve Kinderen en Bloed-
verwanten, ik verlaat u om bij den Heer;in'vrede en
zalig genol te leven in alle eeuwizheid. Heb ik vele
smarten uitgestaan, mijn lijden is uit. Dank,duizend-
maal dank, want mijne pijnen hebt gij steeds ver-
zacht, door uwe onophoudende kinderlijke zorgen
en ware genegenheid.

God zegend U, Vaartwel. Tot hierboven.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

R. I, P
Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt,




