Belcofd zij Jezus-Christus. ' Amen.
>

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

FRANCIES VAN DER DONCKT

echtgenoot van Mevrouw

ROSALIE DE BACKER

geboren te Segelsem, -
den 23 Mei 1843 en aldaar overledern,
5 den 25 April 1920, voorzien
van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van het € enootschap van den H. Franciscus-Xaveriug,

@i

Hij was rechtvaardig = en rechtzinnig,
getronw aan de oefeningen van den gods-
dienst, liefderijk en dienstvaardig jegens
zijnen evennaaste ; een brave echtgenoot en
eén goeden vader.

De vurige gebeden die hij dagelijks den
Heer opdroeg, de pijnenen de beprozvingen
die hij uit liefde tot God geleden heeft, de
goede voorbeelden van kristelijk leven die
hij gegeven heeft zullen hem voorzeker de
poorten des hemels geopend hebben. #

GEBED. - Genadige Fesus, gij die den laatsten
druppel van uw dierbaar bloed gestort Jeebt woor
de Rinderen  der aarde, maak dat de siel wvan
desen die.wij beminnen het ecuwig geluk moge
genicten. Amen.

Zoet Kert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d a.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d.a,
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