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van Mevrouw

CLEMENCE PERSOONS

Echtgenoote van Mijnheer

PETRUS LAUWERS

gebgren te Nederbrakel, den 23 Maart 1864 en
aldaar overleden den 7 November 1920.

De mensch kent zijn einde niet, maar gelijk de
visschen gevangen worden met den angel, en de
vogelen met den strik, zoo worden- de menschen
gevangen ten tijde des onheils, wanneer hun dit
plotselings overvalt. Fred. IX.

Haar verleden laat hopen voor de toekomist. Zij
was eene goede echtgenoote, eene voorbeeldige
huismoeder, steeds God en zijn gebod voor oogen
hebbende.

Al sterft men schielijk, als men wel leeft, sterft
men niet onbereid.

lJdelheid is het, een lang leven te wenschen en

-zich om een goed leven weinig te bekreunen.
; Tha K1

Beminde Echtgenoot, duurbare Kinderen al met
eens, zonder vaarwel, zonder kus en zegen is mijne
ziel opge&ischt. V66r den wil des Heeren moet alle
schepsel buigen. Dat de gedachte der gelukzalige
eeuwigheid u trooste. Daarboven zien we malkander
eenmaal weer.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
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