Weest bereid, want op de uur dat ge het niet
denkt zal de zoon des menschen komen. Ev.

.I_.

BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

Remi De Vleeschouwer

Echtgenoot van_ .,
MARIA LAFORT

geboren te Ste. Maria-Hoorebeke den 13 September
1890 en overleden te Yperen den 15 April 1922,
Versterkt door de HH. Sakramentet&

SO DL

“Zijn sterk_gestalte boezemde hem de hoop in,
eenen hoogen ouderdom te bereiken, maar God had
er anders over geschikt en eilaas in ie voile kracht
zijns-levens heeft de onverbiddelijke dood, door een
ellendig ongeval, hem aan de genegenheid van zijne
vrouw en kind, naastbestaanden en vrienden ontrukt.

Duurbare Echtgenoote, & liefste kind, uw aan-
denken verzoette mij ’t bittere 'van den ‘arbeid,
lang zou ik gaarne nog voor u gewerkt hebben....
God geeft mij rust eer den avond gevallen is.. zijn
wil geschiede. Ik beveel u aan Hem de vader der
weduwen en weezen.. bij Hem zien wij elkander
weder.

Beminde bloedverwanten en vrienden, arbeidge-
zellen dank voor uwe vriendschap: maar voor uwe
gebeden zal ik u nog dankbaarder zijn bij den Heer
mijn haastig einde weze eene les: gelukkig de
mensch die zijne dood steeds voor oogen houdt.

Bermbhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
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