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Weest altijd bereid om voor Uwen Rechter te
verschijnen want gii.weqt noch uur noch plaats

uwer dood.

BID VOOR DE ZIEL VAN
ZALIGER

Emeric DE VLEESCHAUWER
echtgenoot van

Hortense CASIERIS

geboren te Schoorisse den 24 December 1858
en er schielijk overleden den 31 December 1929

———

Den wegdes Heeren heb ik gevolgd zonder er
van af te wijken en zijne geboden heb ik in mijn
hart bewaard en trouw onderhouden : daarom heb
ik mijn betrouwen op den Heer gesteld en in mijn
hart leeft de vaste hoop dat ik in verwisseling van
dit krank en ellendig leven, een ander leven zal
verkrijgen dat eeuwig en onnitsprekelijk gelukkig
is. H. Cecilia.

Altiid opgeruimd en bereid iedereen te helpen
telde de duurbare overledene niet dan vrienden
die dan ook zijn afsterven diep zullen betreuren.

Duurbare Echtgenoote en Kinderen vaartwel. Ik
verlaat een dal van tranen om het rijk der Hemelen
in te treden ... van daarboven blijf ik U beminnen
en verwacht U .... Geeft mij nu een laatste blijk
van liefde : helpt mij, niet door tranen maar door
gebeden.

Jezus, Maria en Jozef!
. 7 jaren & 7 quadr.
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Bermhertige Jezus, geef zijne de eeuwige rust.
7 jaren & 7 quadr.

S.M. Hoorebeke, drukk. J.DE CLIPPELE




