Waakt omdat gij niet weet op wat uur uw Heer
zal komen.,.. Daarom weest ook gij bereid, want
op een uur, dat gij het niet meent, zal de Zoon
des menschen komen.
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Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen
Gelukkig dan die het uur zijner dood altijd voor
oogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te
sterven, want als het morgen is, denkt dat gij den
avond niet bereiken zult, en als het avond is, wacht
u wel van op den dag van morgen te rekenen.

Gelukkig de mensch, die niet wandelt naar den
raad der goddeloozen, noch op den weg der zon-
daars staat, mear die zijn vermaak vindt in de
Wet des Heeren, en nacht en dag zijne wet over-
weegt; al wat hlj doet zal hem nuttig zijn ter
zaligheid, want de Heer heeft het levensgedrag der
rechtvaardigen lief en beloont hen.

De overledenen was ongeveinsd en recht van hert
vreesde God en viuchfte het kwaad, daarom was
hij den Heer aangenaam.

Mijne Kinderen en Kleinkinderen onverwachts
verlaat ik u.... Eene zaak wil ik u nog op het hart
drukken, bewaart ender u den waren vrede en
weest immer in uwe gebeden indachtig uw vader
en uwe moeder; totop het oogenblik dat wij eens
voor altijd zullen vereenigd zijn om nooit meer
te scheiden.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. 100 dag. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7. en 7 quadr. afl.)
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