Hoe aangenaamis het te sterven wanneer men wel
geleefd heeft. H. Aug.
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TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

EMIEL D’HAEYER

echtgenoot van Mevrouw

AMELIA VANDER LINDEN

geboren te Schoorisse den 15 November 1863 en god-
vruchtig overleden te Segelsem den 22 December 1932,

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
Lid van het St. Franciscusgenootschap.
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Gelukkig en wijs is de mensch die altijd 266 leeft
gelijk hij wenscht dat de Heer hem in zijn uiterste
vinde. Thom. a Kemp.

De rechtvaardige sterft gerust; zijne dood is het
einde van het tegenwoordige en het begin van een
beter Jeven. H. Bernardus

Hij was verduldig in zijn lot, ook is hij gerust in
den Heer ontslapen, met volle onderwerping aan zijnen
H. wil. Zijn leven lang heeft hij gewerkt en gezorgd voor
zijn huisgezin : met vaderlijke liefde en wijze strengheid
zijne kinderen opgevoed in vlijt, onderdanigheid en
godsdienstigheid.

Beminde echtgenocte, kinderen en bloedverwanten,
dank om al het genoegen dat ik aan u beleefd heb;
duizendmaal dank voor al wat ge voor mij deedt,

Tot weerziens in den Hemel, stel uw betrouwen op
den Heer : Hij zal u versterken en troosten, Ik verlaat
u, doch wij zullen elkander wederzien in den Hemel.
Vergeet mij niet n uwe gebeden.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.
(300d. afl.)
Zcet Hart van Maria, wees mijn zaligheid
(300 d. afl)
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Druk, Wed. O. Surdiacourt. Nederbrakel




