Geloofd zij Jezus Christus! Amen.
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Gelukkig zij die altyd de wegen des Heeren be-
wandelen en hunnen God getrouw zijn, want die
goed geleefd heeft, sterft eene zalige dood.

H. Aua.

O dood, gij 21t zoo pijnlijk, gij verandert onze
vreugde in eene zee van tranen, gij rukt hem van
ons weg die de steun was van ons huisgezin, de
vreugde van ons hert,

Bedroeven wij ons echter niet gelijk degenen die
geene hoop hebben. Wij zullen eens voor Gods aan-
schijn vereenigd zijn om gezamenlijk de hemelsche
vreugde te genieten. Troosten wij ons dan door
deze gedachte.

Beminde echtgenoote, dierbare kinderen, klein-
kinderen en bloedverwanten, pijulijk is ons scheiden
daar ik u op het onverwachts ontstolen ben. Doch
wij zullen elkander eens wederzien in den hemel.

Ondertusschen weest mij immer indachtigin uwe
gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 m. 40 d.
R. 1. P.

Schoorisse, V. Portois.




