Zalig zijn de dooden di¢ in den Heer sterven.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IDA VAN LAETHEM

Weduwe van Mynheer
AUGUST CAPIAU
geboren te St. Cornelis-Hoorebeke den 10 Sept. 1845
godvruchtig overleden te Segelsem den 7 April 1933
Versterkt door de HH. Sakramenten.
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De dierbare afgestorvene was een toonbeeld van
kristen vrouw: vol plichtsbetrachting; ze genoot de
vriendschap van iedereen, droeg met eer de kroon
der hooge jaren en vond steeds genoegen in den
arbeid eun in het goeddoen.

Met blijmoed en gelatenheid aan den wil van God
heeft zij de lange beproeving geleden, omdat zij
haren God lief had en door haar vast geloof over-
tuigd was dat het lijden een kelk van zegeningen
is en een bereiding tot de hemelsche vreugde. H.GR.
Met de H. Agnes mag ze zeggen: Reeds aanschouw
ik wat ik zoo vurig verlangde, nu bezit ik wat ik
immer hoopte te bekomen; eindelijk ben ik in den
Hemel vereenigd met Hem, dien ik op aarde uit
ganscher harte beminde.” H. AcgNEs.

Mijne dierbare kinderen, hebt dank voor de liefde-
rijke zorgen waarmede gij mij dag en nacht hebt om-
ringd. Schenkt mij verder uwe liefde met voor mij
te bidden. In den Hemel zal ik ook aan u denken en
voor u bidden. Mijn Jesus bermhertigheid. 3co d. a.

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen in U.
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Schoorisse, V. Portois.




