'
GELOOFD ZI] JEZUS-KRISTUS! Amen.
LY
BID VOOR DE ZIEL
van Juffrouw

NATHALIE MINCKE

dochter van wijlen
KAREL en FRANCISCA PORTOIS

geboren te Segelsem den 31 Augustus 1844 en
godvruchtig cverleden te Opbrakel den 15 Mei 1933.

Vocrzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid der Congregatie van O. L. V. en van den
wekelijkschen Kruisweg.

————

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft,

want de dood van den rechtvaardige is de overgang
naar het eeuwig leven. (H. Aug.)

De duurbare overledene was een godvreezende,
rechtschapene vrouw, die den weg der deugd in een-
voudigheid bewandelde. Haar godsdienstzin, hare
woorden en voorbeelden strekten aan anderen ten
goede.

Ik ben oud geworden; doch mijne dagen zijn als
de schaduw verdwenen, (Ps. 59.)

Mijne ziel heeft op den Heer gehoopt; want bij
Hem is barmhartigheid en overvloedige verlossing.
Een vermorzeld en rouwmoedig hart, zult Gij, o mijn
God, niet verstooten. (Ps. 79.)

Duurbare bloedverwanten en gij allen die mij ge-
holpen hebt in mijpen nood, hebt dank voor uw
liefderijke zorgen. Bidt opdat wij elkaar eens voor
eeuwig mogen wederzien.

Akten van Geloof, Hocp en Liefde (7 j. &7 quadr.)

Nederbrakel Druk., Wed. O. Surdiacourt.




