Wie in deliefde des Heeren sterfi, zal eeuwig
leven. H. Joan. .
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Wees in uw gebeden indachtig de Ziel
van Mevrouw

HORTENSIA GODYN

echtgenoote van Mijnheer
ADOLF DERO
geboren te Segelsem den 10 September 1864 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Overboelare
den 19 Februari 1933, voorzien van al de Troost-
middelen onzer Moeder de H. Kerk.

Op U heb ik mijn betrouwen gesteld, o Heer, en
daarom zal ik nu niet beschaamd gesteld worden.
Wie Maria Onze Hemelsche Moeder vereert binst
het leven, zal Haar als Voorspreekster in het uwur
der dood hebben.

De duurbare overledene is gestorven de dood
der rechtvaardigen, omdat zij hier op aarde geleefd
heeft in de vrees des Heeren. Zij was een zorgvul-
dige en werkzame echtgenoote die trouw haar man
bijstond en haar kinderen in de kristelijke liefde
heeft opgekweekt.

Wij smeeken U, o Heer, heb medelijden in Uwe
barmhartigheid met de ziel van uwe dienares Hor-
tensia, en na ze verlost te hebben van de gevaren
van dit leven, van_ het lijden en van de zonden,
geef haar deel in de eeuwige zaligheid. Misboek.

Mijn duurbare Echtgenoot en Kinderen, besten
dank om uw goede zorgen. Ik verwacht U allen in
een blij weerzien in den Hemel. Leeft dan steeds
Kristelijk in 't kwijten van al uw plichten. Bidt
voor mij.
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