De dood is beter dan een bitter leven en de eeu-:
wige rust dan eene aanhoudende kwijn.

BID VOOR DE ZIEL

van

Charles=Louis SCHAMP

echtgenoot van

Elodie Van De Veegaete,

geboren te Welden, den 25 Maart 1874 en aldaar
godvruchtig overleden, den 23 Februari 1935,

wversterkt door de HH. Sakramenten.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en
week af van het kwaad. Zijn levendig geloof en diepe
godsvrucht, zijn goedhartig, vriendelijk en gedien-
stig karakter deden hem beminnen van God en de
menschen.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam
maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen
om uwentwille. Na mijne smarten kwamen Uwe ver-
troostingen mijne ziel verblijden.

Met geduld en onderwerping zag hij de dood na-
deren. Hijj is gerust en getroost gestorven in de vrede
des Heeren en reeds heeft hij in den Hemel het
loon ontvangen, dat God voor zijne goede en getrou-
we dienaars bereid heeft. :

Beminde echigenoote, lieve kinderen, kleinkin-
deren, bloedverwanten en vrienden, gij zijt nu be-
droeft, doch troost u met mij, ik ben een beter leven
ingetreden en daar zullen wij elkander weerzien,
weest mij indachtig in uwe gebeden.

Goddelijk Hart van Jezus, breng de zondaars tot
inkeer, maak de stervenden zalig, verlos de zielen
des vagevuurs.

Eename — E. Vander Stuyft-Taverniers




