Gelukkig in dit leven en zalig bij de intrede in
het eeuwig leven alwie _hler op _a_arde leeft voor
God. Die kan immers niet kwalijk sterven.
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BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

ELISA ROMAN

geboren te Zegelsem den 16 November 1858
en er zacht in den Heer ontslapen
den 1 Februari 1941.

versterkt door de H. Sacramenten der stervenden

De dierbare overledene, gansch uitgeput van
lichaamskrachten, stierf in eenen gelukkigen ou-
derdom. Haar levenshandel was recht, hare wegen
vreedzaam. Zij genoot de achting van allen die
haar kenden. Zij mag met volle recht zeggen : Gij
weet, o Heer, dat ik mijne ziel bewaard heb van
alle ongerechtigheid. Nooit heb ik den weg van
deugd en eer verlaten. [k vrees niet voor uw
rechtersstoel te verschijnen.

Tot den laatsten dag van haar leven heeft zij
enkel geleefd om degenen die zij beminde geluk-
kig te maken. Zij mocht zonder vrees of smart
hare schoone ziel teruggeven aan den Schepper.
Hare levenstaak was volbracht. Het uur der be-
looning is geslagen.

Dierbare bloedverwanten, toont mij nu uwe
dankbare genegenheid door uwe gebeden voor de
rust mijner ziel. Ik vraag U niets anders.

H.Hart van Jezus, ik betrouw op U
300 d. afl.

St-Maria-Horebeke, druk. De Clippele
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