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BID VOOR DE ZIEL VAN

Juffrouw MARIA BAERT

geboren te Waregem de 8 februari 1871 en er godvruch-
tig in de Heer ontslapen de 16 november 1956.
Zij was gesterkt met de genademiddelen van de H. Kerk.

leder leven is een stuk werkelijkheid waarvan wij enkel
de oppervlakte zien bewegen. In de diepten van een mens
kunnen wij niet schouwen.

Als God haar heeft geroepen heeft zij naar die stem ge-
luisterd en haar jeugdige kracht gewijd aan zijn dienst.
Zelf getroffen door een schrijnend leed, heeft ze zich gebo-
gen over de lijdende mensheid. Haar stille, trouwe hulp
was ook eens moeders grootste troost.

De onwetenden leren en de zieken verzorgen, dat was het
grootste deel van haar leven. Zelf teruggetrokken vindt zij
nog steeds haar enige vreugde in het geven en wegschen-
ken.

Zo is haar leven uitgedoofd, rustig, stil, als de zon die
verdwijnt aan de verre einder om elders weer op te staan
in volle glorie. :

Mijn beste familieleden. Mijn besten dank om de hulp
en de troost die ge mij gegund hebt. Vergeet mij nietin uw
gebeden. Ook dank aan allen die mij hebben bijgestaan in
mijn ziekte. De Heer van alle goed zal het u vergelden.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De familién' BAERT en AMELYNCK
danken U.

druk. G. Van Calbergh, Waregem




