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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Eugenie Baeskens

echtgenoote van Mijnheer
Augule Minnaert

geboren te Erwetegem den 26 Maart 1872 emn
sverleden te Ste Maria Oudenhove den 11 Januari
1944,

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervender
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Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd
heeft. Zij was godvruchtig en deugdzaam, bezield
met een levendig geloof, voorbeeldig van gedrag,
werkzaam en gedienstig en waardig van in het ge-
heugen der goeden te leven.

Dagen van kwellingen hebben haar overvallen
maar zij heeft haar smarten verduldig verdragen,
zich gansch onderwerpende aan de schikkingen
des Heeren.

Zij vondt haren steun in de woorden van den
Apostel : De Heer kastijdt degene die hij bemint.
Heer ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam

. maar in mijne ziel heb ik ze met vreugde verdragen
uit liefde tot U.

Vaartwel beminde echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, ik dank u voor uwe Iangdurige liefdevol-
le zorgen ; ik laat u in de vrees des Heeren, vergeet
mijn lessen niet en de God der vrede zal met u zijn ;
weest mij indachtig in uwe gebeden. Tot weerziens
in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

Druk. De Vos o, v. Zottegem.




