Wij moeten ons aan Gods wil onderwerpen, hoe
bitter het ons ook valle, omdat Hij oneindig wijs en
liefderijk is.
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BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

FRANCISCUS GULIELMUS BANCK

geboren te Itterbeek, den 14 December 1895,
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Ukkel,
den 17 September 1923,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.
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Wat is het leven van den mensch? Een rook die
voor weinig tijds verschijnt en weer verdwijnt.
Jac. IV-15.

Hij was een vurig christen, een goede zoon, de
steun zijner ouders en het voorbeeld van broeders en
zuster.

Waarde Vader, teedere Moeder, dank voor de kris-
telijke opvoeding die gij mij gegeven hebt, dank
voor uwe lessen, voor uwe waakzaamheid, uwe voor-
beelden, en voor al het geluk dat ik in uw midden ge-
smaakt heb.

O mijn God, wees gij, nu ik niet meer bij hen ben,
hun vertrooster, hunne sterkte, hun steun, hunne be-
looning.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde! 300d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 3oo d.afl. |
R. I. P

Plechtige lijkdienst en begrafenis, Donderdag 20
September, om 10 uren.

Dienst van het Broederschap der Geloovige Zielen,
Dinsdag 25 September, om 8 uren.

J. Ceuppens t; Dilbeek.




