GELOOFD Z1J JEZUS-CHRISTUS ! Amens.

.‘4
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PIETER BATUDISCO

Echtgenoot van Mevrouw

THERESIA DE SITTER

geboren te Aspelaere,
den 6 December 1839 en godvruchtig overleden
te Opbrakel, den 16 April 1921,
Versterkt doordeH.H. Sakramentender stervenden
Lip vaN HET
GENOOTSCHAP VAN DEN. H. FRANCISCUS-XAVERIUS.
——he———

Hij was een van die ware kristenen, onwankel-
baar in het Geloof en in alles hun leven richtend
naar de voorschriften van den heiligen godsdienst,

Eene veolle onderwerping aan Gods wil, was het
kenteeken van den dierbaren overledene.

De rechtvaardige ontslaapt zachtjes op aarde om
in den hemel te ontwaken. H. Alph.

De ouderdom is eene eerekroon als hu op den
weg der gerechtigheid gevonden wordt.

(Spreuken XVI.)

Hoe gelukkig en verstandig is hij, die nu zoodanig
poogt te zijn in het leven als hij wenscht bevonden
te worden bij den dood. (Thomas a Kempis.)

Lieve Echtgenoote en Kind, troost u, onze schei-
ding zal niet lang zijn. Wij zullen elkander weder-
zien in den hemel.

Bidt voor mij. Vrienden Xaverianen, gedenkt
uwen medebroeder in uwe gebeden

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

H. Franciscus-Xaverius, bid voor hem.

{300 d. aft)

R. L P.




