God mengelt het leven hier op aarde met bit-
terheid opdat wij de eeuwigheid gestadig zou-
den indachtig wezen. S. Alph.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CLEMENTINA BAUTERS

echtgenoote van den Heer

HECTOR SCHUTTYSER

geboren te S*-Maria-Lierde, den 22 Nov. 1886
en overleden na eene kortstondige ziekte,
den 10 November 1915,
versterkt door de HH., Sakramenten.

Vaartwel goede echtgenoot en teer be-
mind kind, vaartwel lieve ouders, bloed-
verwanten en vrienden ; pijnlijk is onze
scheiding, maar weest niet zonder troost,
alles is toch geschied gelijk het den Heer
behaagd heeft ; dat zijn heilige Naam
gezegend zij ! Vergeet mij dan niet in uwe
gebeden ; in den Hemel zullen wij elkan-
der wederzien.

Ik heb Maria bemind, op haar is mijne
hoop gevestigd !

Zoet Hart van Jeaus, maak dat ik Ualtijd meer
en meer beminne. (300 dagen atlaat).

Mijn Jesus bermhertigheid. Iood. afl,
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Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.




