Daar is geen hoogte, noch een grens die
ons scheiden kan, ons kind,

Ziel van onze ziel en bloed van ons bloed
en al wat ons hart bemint.
(naar A. V. Duinkerken)
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Vroom aandenken aan ons lief kindje

CARMEN BEERENS

dochtertje van de heer Armand en
mevrouw Paula Herregods
Geboren te Geraardsbergen, 10 maart 1964 en naar

haar Schepper en grote Kindervriend teruggekeerd
te Gent op 20 mei 1971.

Terwijl de kindjes van haar klas
zingend voor de eerste maal Jezus in
de H. Eucharistie ontvingen, kwam de
grote Kindervriend zijn kleine Carmen
halen, om te delen in de vreugde van Zijn Rijk.

Grenzeloos is ons verdriet, liefste
kindje. Je waart het zonnetje van ons
huis, altijd tevreden, steeds even lief.

Wij weten dat je verder leeft in
Christus, dat waar je nu bent geen lijden
meer is, geen smart, geen sterven,
alléén vreugde, eeuwigdurend geluk.
Enkel met dit geloof bezield, vinden Wwij troost.

Wij, je diepbeproefde ouders, je
lieve zus en broers, je grootmoeder,
gans je familie, je leraressen, je klasvriendinnetijes,
chiro-zusjes en allen die je kenden, vragen je,
spreek voor ons ten beste bij de Heer.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge




