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- VOOR DE ZIEL

van vrouw

arika Joanna Berlengee,

Eechtgenote van d’Heer
-~ Jan-Baptist Van den Noortgate,
geboren te Aspelare , den 28 Januari 1822,

e te Steenhwysen- Wynhuysen godvruchtig in
den Heer ontslapen, den 22 Juli 1892,
versterkt door de H. Sakramenlen dei
stervendein.

Zij was eene eenvoudige en oprechte vrouw,
vreesde God en week af van het kwaad. Jog. I.

Zij heeft met eene wonderbare verduldigheid en
eene volkomene onderwerping de smerten eener
langdurige en hulpelonze ziekte verdragen, en
hare lioop gesteld op Maria, de deur des Hemels.

H. ArpH. vaN Lia.

Gelukkig is hij die de beproeving met verdul-
digheid onderstaat, want na de dagen van heproe-
ving zal hij de kroon ontvangen die de Heer he-
loofd heeft aan dezen die Hem beminnen. Jax 5,

Lieve echtgenoot. broeder en zasters, bloedver-
wanten en vrienden, ik vraag u geene tranen,
maar ik bidu door de liefde van Jesus-Christus
dat gij mij in uwe gebeden indachtig wezet.

Rowm. 15.

Bermhertige Jesus, geef hare ziel de eeuwige

rust. (7 jaar enT quadr. afl.)

R. L. 1%
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Gent, J. B. D. Hemelsoet, bij S. Baafs
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