“

Heer, de slag die ons komt te treften heeft ons
het hagt verbrijzeld, maar gij zijt onze vader, doe
met ous volgens uw welbehagen.

BID VOOR §  DE ZIEL

VAN

Richard BERTOUILLE,

echtgenoot van

Marie Emma BUYDENS,
geboren te Everbeke, den 31 Mei 1872
overleden te Rochester, den 14 Juni 192t
begraven te St Alphonse. ( Amerika ).
Versterkt door de mu. Sakramenten.

O mensch wat zijt gij toch op deze wereld ;'
’s morgens staat gij op frisch gehjk eene bloem
die ontluikt in het open veld en ’s anderdaags de
zon staataniet meer op voor u .., .O almachtige
God wie zal uwe ondoorgronbare besluiten be-
grypen.

Hij was braaf, gedienstig en eenieder beminde
hem voor ztin lietrijk karakter. Zijne herinnering
zal in zegening blyven bij allen die hem gekend
hebben Vrienden, dat mijne dood u tot voorbeeld
diene ; weest toch altijd gereed, want God kan u
onverziens roepen ; die iu vrede lectt met God,
met de menschen, met zijn eigen zelven, moet de
dood niet vreezen. -

Vaartwel zeer beminde echtgenoote, dierbare
moeder, broeders, zusters bloedverwanten en
kennissen ik verlaat deze ellendige aarde voor
het eeuwig zalig leven bid veel voor mij opdat ik
welhaast als getrouwe dienaar. in de vreugd
mijns Heeren trede en aldaar op mijne beurt
bidde opdat gij één haard en ééne ziel hebbende,
welhaast vrede op aarde en later eeuwige vrede

in den Hemel moget genieten.

Gepadige Jesus, geef hem de eeuwige rust
¢t © 4 i eKerk. Off.
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