Heden :k, morgen gij ! (Geb. der Kerk)

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ELEONORE BLATON

echtgenoote van Mijnheer
HENRI DE BREMME
geboren te Geeraardsbergen, den 18 April 1847
en aldaar overleden den 23 Februari 1928,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Heer, ik heb U gezocht uit geheel miin hert... ik
heb uwe geboden in miin hert verborgen om niet
tegen U te zondigen... ik heb mijn genoegen gevon-
degr in den weg uwer wmwumwun gelijk in groote
rigkdommen. s. CXVIH 10-14.

Haar echtgenoot is opgestaan... en heeft haar
hoog geprezen. (Spr. XXXVI)

Voorbeeld van trouwe liefde, goedhertigheid,
zelfopoffering, zelfverloochening, is zij, het goed
doende, door het leven gegaan.

Zij heeft de schatten harer moederliike bezorgd-
heid overvloedig uitzedeeld... Zij waakte over den
omgang van haar huis, zij bestierde het op voor-
beeldige wijze. Spr.31.

Zij werd van God en de menschen bemind, hare
wedachtenis zal in zegening blijven. Eccl. 50

Beminde Echtgenoot en Kinderen, dank voor
uwe genegenheid en liefdevolle zorgen. Gedenkt
mijne raadgevingen en volgt mijne voorbeelden.
Troost U, onze ~Lhmd|n: zal niet lang duren, eens
zijn wij voor eeuwig vereenigd in den Hemel.

Goddelijk Hert van Jezus, ik stel mijn betrouwen
in U. 300 d. afl.

Dr. G. Bru\l.mdl Adamstraat, (JBGI‘«]:H‘d“hL‘fLCﬂ




