Wij hebben hem steeds bemind! Verlaten we hem
niet vooraleer we hem doer onze gebeden hebben ge-
bracht in het Hemels Vaderland ! (H, Aug.)

+ BID VOOR DE ZIELERUST +

van Mijnheer

ALBERT BILAU

echtgencot van Mevriouw

IRMA-BERTHA VAN DE WATTYNE

_ geboren te Zegelsem de 22 Juni 1896 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel de 15 Juni 1951,
Versterkt door de H, H, Sakramenten der stervenden,
Hij was lid van de Ceonfrerie van de H. Barbara.

e

De gedachtenis van deze brave man, voorbeeldige echt-
genoot en beste huisvader zal in eer en zegening blijven
bij allen die hem hebben gekend. Maar vooral bij vrouw
en kind zal zijn aandenken onuitwisbaar blijven en zal zijn
afwezigheid onvervangbaar zijn. omdat zij aan vader al-
les hadden : een voorbeeld van deugd, oprechte godsdien-
stigheid, naarstige plichtsvervulling en onderliike liefde,

Kunt ge U een verdiensteliker leven voorstellen als
dat van die brave huisvader, die met vele zorgen en
kommer, maar altiid met een onbegrensd Godsvertrou=
wen in 't hart, door donker en blilde dagen heen de
zware taak heeft aanvaard zijn huisgezin door ziin wer-
ken en zwoegen stoffeliik hoger te brengen en geesteliik
riiker te maken! Zulk een leven is een levea van ware
liefde, van kostbaar offer! Dat is het echte kriste-
lijk’ leven |

Dierbare Vrouw, lieve Dochter, wij hebben allen ge-
hoopt nog lange jaren in oprecht geluk samen te mogen
blijven, Zowel voor mij als voor U is dat scheiden
bitter pijnliik. Doch laat ons den Wil van O.L, Heer
gelaten aanvaarden. Hii zal onze droefheid im vreugde
veranderen, Vaart wel en leeft schoon, Bid veel voor
mij vooral in de H.Mis. Tet weerziens bij O, L. Heer
in eeuwige bliidscbap !

H. Hart van Jezus. zaligheid van die op U hopen. o, u, o.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten a,u b, voor de overledene
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Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt




