Geloofd zij Jezus-Christus | Amen.

Bid voor de ziel
van Mijnheer

ANDRE BLOMMAERT

zoon van wijlen

Mijnheer Edmond & Mevr. Judith Carnewal

Geboren te Nederbrakel, den 30 November 1889
en godvruchtig overleden te Gent
den 11 Juni 1938.
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H, Hart
en van de H. Barbara.

‘Wij hebben rondgezien en geen hulpmiddelen ge-
vonden ; wii hebben gezocht en niemand kon ons
helpen. Wijhebben U. o Heer, verlenging van zijn dagen
afgesmeckt, en Gij hebt die verlengd in de eeuwig-
heid. Gelijk het God behaagt is het geschied ; de naam
des Heeren zij gebenedijd. Ps, XX Job I

Ofschoon wij de geheimen des Allerhoogsten niet
kunnen doorgronden, moeten wij ons nochtans aan
Ziin opperste schikkingen onderwerpen, hoe pijnlijk
en snel zij malkander opvolgen. H. Basilius

Daarom vertroost u met mij, gij mijn duurbare
Familieleden en Vrienden; ik verlaat een land van
ellenden voor het rijk van vrede. H Catharina

Hij was een kristen man, die door zijn onbesproken
levenswandel en zijn rechtschapen gemoed, door zijn
minzame en vreedzame inborst zich wist aangenaam
te maken aan God en de menschen.

Gelicfde Zusters, Oom, Bloedverwantenen Vrienden,
hebt dank voor uw genegenheid ; blijven wij elkander
beminnen en vereenigd door gebed. Betrouwt op den
Heer, Hij zal uw steun zijn! Tot wederziens in den
Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwenin U. (300d.)
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