Het is een heilig gedacht voor de overledenen te
bidden opdat zij van hunne zonden ontbonden
worden. 2, Mach. XII.

_“

BID YVOOR DE ZIEL

van
Amelie BOCQUE

weduwe van wijlen
Ph. Vanden Berge
geboren te St-Martens-Lierde, den 12 Dec. 1852,
en godvruchtig overleden te Strijpen,
den 29 Jan. 1922, versterkt door de H. Sakramenten.
Lid van de
Confrerie van O. L. Vrouw van Deinsbeke.

Zij was eene deugdzame vrouw, bezield met een
levendig geloof, vreedzaam, voorzichtig in hare
raadgevingen, hare gedachtenis zal in zegening
blijven. Eccl. IX.

Zij zag haar laatste uur naderen met volle onder-
werping en gerustheid, hetgeen voor een stervende
de kostbaarste genade en voor de overlevenden de
zoetste troost is. H. Aug.

Heer, ik heb u bemind, niettegenstaande de kwel-
lingen die gij mij overgezonden hebt; geene beproe-
vingen heeft mij van uwe liefde kunner. afscheiden
en daarom zult gij mij in uw oordeel bermhertig zijn.

Vaartwel, mijne duurbare kinderen, ik bewaar de
zoete herinnering van uw liefderijke zorgen. Blijft
in het goede volharden opdat wij elkander zouden
mogen wederzien in den hemel ; vergeet mij niet in
uwe gebeden.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

Mijn Jezus barmhaitigheid ! 100 d. afl.

Sottegem, dr. L. Vekeman. opv. Haegeman-Cousy




