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Alphonsine BOCQUET,
ECHTGENOOTE VAN
Pierre OKERMAN,
geboren te Everbeke, den 7 Juli 1867 en
overleden te Ath, den 16 Februari 1926
Voorzien van de HH. Sakramenten,

De kunst der heelmeesters,de vurige be-
geerten mijner nabestaanden en de gebeden
die zij voor. mij deden  hebberi mij niet ge-
nezen. H. Greg. Naz.

Ziet waakt en bidt : Gij weet immers niet
wanneer het tijd is, noch wanneer de Mees-
ter komen zal : late te mjddernacbt, met
bet krieken van den dag of in den morgen.
En hetgeen ik zeg tot u lieden is : Waakt!

Uwe geloovige, o Heer, wordt het leven

- niet ontnomen, maar slechts veranderd, en
terwijl het huis dezer aardsche ballingschap
in puin valt, wordt er ¢én eeuwig woon
in den hemel bereid.  pref. der overl.

Allerliefste echtgenoot,geliefde kinderen
weent niet over mij gelijk deze die geene
hoop hebben ; ondersteant mij door uwe
gebeden. Blijft onder eikander vereenigt
door de liefde, dient God al de dagen uws
leven en de God van vrede zal met u zijn.

Mijn Jesus bermhertigheid. 100 d, afl,
R. 1. 2

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt




