De blijdschap van ons hert is verdwenen, onze
vreugde is in geween veranderd. Thren.V.15
Heer, dat uw wil geschiede | Math. VI, 10
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ZALIGE GEDACHTENIS

van Jufvrouw

MARIA BOEMBEEKE

Dochter van Mijnheer
Remi en Odile Huysveld
Lid der Congregatie van onze Lieve Vrouw,
geboren te Maria-Lierde den 7 December 1897

enaldaar overleden den 13 September 1914,
versterkt door de HH, Sacramenten.

Als ik nog jong was heb ik de wijsheid open-
baarlijk in mijn gebed gezocht. In den tempel

heb 1k er om gebeden, en zij.heeft in mij gebloeid,
als eene vroegtijdige druif. Mijn hert heeft in
haar vermaak géschept. Eecl. LI, 18,19
O Moeder Gods, van jongs af heb ik mij aan U
als ‘aan mijne Koningin toegewijd : Gij zijt de
haven waar ik naartoe gesneld ben om de zalig-
heid te vinden. H. Ephrem,
Gedurende hare pijnlijke ziekte was zij voor
allen een voorbeeld van moed, van verduldigheid
en van heilige onderwerping.
Zeer Beminde Ouders, Grootmoeder, Broeder
en Zuster, gij zijt nu_in groote droetheid, maar
»eens zal 1k u wederzien en uw hart zal zich ver-
blijden en niemand zal u uwe vreugde kunnen
ontnemen. Joan. C. Xv.
Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid !
3o0.d. afl.

Mijn Jezus barmhartigheid | 100 d. afl.
Druk. Fritz Van Damme, Maria-Lierde.




