Hoe nietig schijnt mij de aarde, als ik den Hemel

aanschouw.
o

!
Troostvolle Gedachtenis

van

IRENE-DENISE BOONAERT

welbeminde dochter van
Achille en Clara SABBE

den 4 Oogst 1920 te Helkijn geboren, wierd zij aldaar
onvoorziens uit het leven gerukt den 23 Januari 1938,
bediend met het H. Oliesel.

Haar leven was een kruisweg, door Gods ondoor-
dringbare raadsbesluiten beplant met de doornen der
beproeving.

Het veelvuldig en smartelijk lijden heeft haar ziel
vroegtijdig rijp gemaakt voor den Hemel.

Troostvol gedacht voor U, hare duurbare Ouders,
die na zoovele jaren zorg en toewijding, het kind dat
God U had gegeven, gelaten terugschenkt aan Hem
die leert “Zalig zijn ze die droeviz zijn, ze zullen ge-
troost worden.,,

Sterkend en opbeurend gedacht, voor U haar lieve
Broeder en Zusters, die weet dat zij die zooveel had
te lijden, U in de eeuwige vreugde is voorgegaan; en
daar bidt: Heer loon mijne lieve Ouders om hun
grenzelooze bezorgdheid voor mij, en breng door uw
genade, allen die mij duurbaar zijn eens in het ver-
blijf der onvergankelijke zaligheid. Bidt allen voor mij,
ik vergeet u niet.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7j.en7 m. 40 d. afl.)

ZlJ RUSTE IN VREDE.

Drukk. J. Castelain, Helkijn.




