Geluk het den Heer be‘laagde 200 is het ge-
beurd’ de Naam des Heeren zij gezegegv:l1 S
Jo s

Bid voor dé Ziel -
van Mijnheer

PETRUS BOUQUE

Echtgenoot van Mevrouw

EUGENIE BOTTERMAN . .
Geboren. té Melle, den 26 Mei 1871 ert.
overleden te Gendbrugge (St. Eligms) den 7°
Februari 1913, na eene langdurige en pinlijke
ziekte, versterkt door de H. H.Rechten.
; -
Hij. was een man eenvoudig en oprecht
van herte, vreesdé God en viuchite het- kwiad .
: R b,
Hij was- een goede Echtgenoot en Va-
der, was voorzichtig in zijnen handel, verval-
de . zijne plichten jegens iedereen: ook telde
hij menigvuldige vrienden: ‘ Can.
Waarom is hij ons zoo vroegtljdlg ontno-
men? Het is de wil Gods: Iaat ons onderda-
nig zijn aan zijnen H. Wil Prov. XXXIV.
: Beminde Echtgenodte en: Kmderen, . lieve
., Broeders, Zuster en yrieaded, ik beminde U
" allen toch zoo teeder, ik leefde voor U, te -
. vroeg moet ik U verlaten, ... Vergeet mij met;
S in awe gebeden -..thans zien wij elkander'
‘weder.. . H.Joan:Berch.
' “Zoet Hart van Jezus, wees mijn Heil 3C0 d. a.
Zoet Hert van Mana, wees - mijne toevlucht.
s © . 300 dag. afl.
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Drukk. Echiig. A. Mertens, ‘Gendbrugge, Arsenaal. ‘




