Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

.l.

Ter zalige Gedachtenis

van Mevrouw

MARIA BRILLE

echtgenoote van Mijnheer

Pelrus De Vleeschauwer

geboren te Gent, den 3l Juli 1876 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel, den 20 Oktober 1934,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Heer ! Ik wil wat Gij wilt, ik wil wanneer Gij
wilt, ik wil gelijk Gij wilt, ik wil omdat Gij wilt.

Uitverkorene Gods, bezat zij een hartelijke
verkleefdheid, nederigheid en zachtmoedigheid.

Zij was ongeveinsd en rechtzinnig, vreesde
God en vluchtte het kwaad... niemand is er die
nopens haar een ongunstig woord spreekt.

Die U beminnen, o Maria, zullen een grooten
vrede genieten, en hunne ziel zal vrij zijn van den
eeuwigen dood.

Miijn duurbaar Echtgenoot en mijn Geliefden
hebt dank voor uw genegenheid en zorgen; moge
uw geloof in de onsterfelijkheid der ziel en in de
zalige eeuwigheid U troosten over mijn heengaan.
Bid voor mij ! Tot wederziens !

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

(300 dagen aflaat)

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel




