GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ROSALIE BRUWIER

weduwe van Mijnheer

PIERRE MOTTE
geboren te St. Pieters Kapelle,

den 23 Maart 1856 en overleden te Nederbrakel,
den 20 November 1916.
Versterkt door de H.H. Sacramenten.

In de dagen mijner kwellingen heb ik God
gezocht; en bij. nachte heb ik mijne handen tot
Hem verheven en ben niet bedrogen geworden.

: Ps. 119.

Zij was eene voorbeeldige echtgenoote, -eene
zorgvuldige moeder en eene overtuigde Kkristene.
Gansch haren tijd besteedde zij aan de zorgen van
haar huisgezin, aan de  welvaart harer kinderen en
aan het volbrengen van hare godsdienstige plichten,
Moge zij reeds den eeuwigen loon bezitten !

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, de onver-
biddelijke dood ontrukt mij aan nuwe liefde en roept
mij bij uwen overledenVader. Herdenkt onze lessen
en voorbeelden; bidt voor ons, en van uit.den hemel
zullen wij beiden u beschermen.

Zoet Herten van Jezus en Maria, weest onze
toevlucht. (300 dag. afl.)

R. L P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.




