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Ik geloof de Wérri nis des vﬁesc‘h en het eeuwig
leven. Symbolum. ‘
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SIDONIE BUISSON

weduwe van Mijnheer
PETRUS ROKEGEM

geboren te Sint Martens-Lierde, den 29 Juli 1867 en
er godvruchtig overleden den 14 November 1938,
versterkt door de H. H. Sacramenten.

De zoetste vertroosting die zij mededraagt in
het graf is de overtuiging, als een onberispelijke
echtgenoote, een oprechte en getrouwe vriendin,
een teedere en toegenegene moeder te hebben ge-
leefd, en aan hare kinderen duurzame lessen en
christene deugden ten erfdeel te laten.

(H. Franc. van Sales.)

Zich zelven vergetend heeft ze gewerkt voor het
onderhoud en de christene opvoeding van haar
talrijk gezin, overtuigd dat.de verdiensten derge-
nen die voor de christene opvoeding hunner kinde-
ren zullen gezorgd hebben, groot zullen ziin bij den
Heer. 4 (H. Hieron.)

Heilige Maria, gij waart mijn hulp en troost in
het leven, wees nu mijn voorspreekster bij den
Oppersten Rechter.

Duurbare kinderen en bloedverwanten vaartwel !
Denkt aan het eeuwig leven. Verheft uwe oogen en
beschouwt onophoudelijk dengene die in den hemel
heerscht ; want het leven wordt ons niet benomen
maar in een beter veranderd. (H. Symphor.)

‘Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op u.

5 300 dag. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. a
300 dag. afl.
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Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.




