O Maria, o mijne heilige Moeder, gij weet het, na
Jesus, is het in u dat ik al de hoop van mijne eeuwige
zaligheid gesteld heb. " H. Lic.

De rechtvaardige sterft gerust, zijne dood is slechts
de overgang van het tegenwoordige tot een beter
leven. H. BERN.

Hij was een man van onberispelijken handel, een
ware dienaar Gols, rechtschapen, vredelievend,
goed en gedienstig. Gansch het volk beweent zijn
afsterven en zucht: « Hij is dus niet meer, die zoo
stichtte in de kerk, die zoo werkte aan de schoonheid
van Gods tempel en zoo de heerlijkheid van Jesus’
verblijfplaats beminde. »

Lieve Echtgenoote, bedroef u niet gelijk dezen die
geene hoop hebben, onze scheiding zal maar tijdelijk
zijn ; en gij, beminde Kinderen, weest de troost uv. er
geliefde Moeder, bewaart altijd het geheugen van
uwen Vader, en betuigt hem voort uwe genegenheid
met hem indachtig te Llijven in uwe gebeden.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
(Jvo dag. afl.)
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid

(300 dag. afl,)
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