Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

+
BID VOOR DE ZIETL

van Mevrouw

Clemence-Maria Buysse
weduwe van Mijnheer
Franeiscus-Hubertus Mestrum

gsbhoren te Selzaete den 14 Februari 1852
en godvruchtig overleden

te Michelbeke den 24 Januari 1930.

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Zij was een voorbeeldize christene moeder, een
vrouw van groot geloo:; nare ziel was sterk in het
lijden en schoon door hare deugden.

TotU, o Heer, heb ix mijn hart verheven ; mijn
God, op U iieb ik mijn betrouwen gesteld. Laat
niet toe, o rlesr, dat ik in beschaming valle.

Omdat zij aan God behaagde, daarom heeft Hij
ze geteekend met zijn lijdenskruis. Groot zal dan
ook hare belooning zijn in den Hemel.

Beminde dochter en familie, gij vooral dierbare
zuster en nichten, bruiden des Heeren, bewijst mij
voort uwe liefde met voor mij te bidden; weldra
zien wij elkander weder in dén hemel.

H. Hert van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen'

300 dagen afl.

Zoet Hart van Méria wees mijne zallgheld.

300 dagen. afl.

Akten van Geloof Hoop en Liefde.

(7 ;. en 7 quadr. afl.)
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